OUDHEIDKUNDIGE EN HISTORISCHE VERENIGING ‘OUD BARNEVELD’

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Vereniging Oud Barneveld

Het bestuur van de Vereniging Oud Barneveld nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de
jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 16 april 2026. De vergadering wordt gehouden in
Museum Nairac, Brouwerstraat 1 te Barneveld.

We beginnen om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar en bent u welkom.

Voor de pauze werken we de agenda voor de huishoudelijke vergadering af.

Na de pauze zal de heer Rob Krabben een lezing houden (korte intro onder de agenda).
Agenda huishoudelijke vergadering:

1.
2.

N

10.

Opening en welkom
Het goedkeuren van de notulen van de ledenvergadering, gehouden op 10 april 2025.
Deze zijn te vinden op de website van de vereniging www.oudbarneveld.nl

Jaarverslag 2025 van het bestuur. Dit verslag wordt begin maart 2026 op de website
geplaatst.

Bestuurswisseling.

e Afscheid Ed Stolten als penningmeester

e Benoeming Henk Erkes als penningmeester

e Erzijn geenbestuursleden aftredend en/of herkiesbaar

Financieel verslag van de penningmeester, te raadplegen tijdens de vergadering.
N.B. U kunt dit verslag ook vooraf opvragen bij de penningmeester, via email:
penningmeester@oudbarneveld.nl

Contributieverhoging van € 15,- naar € 17,50 per jaar.

Verslag van de kascontrolecommissie.

Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie.

Op de ledenvergadering van 10 april 2025 is de heer A. Schouten benoemd als lid van
de commissie. De heer O. Oevering is bereid om ook in 2026 deel te nemen aan de
commissie. Dat betekent wel dat we een nieuw lid zoeken.

Verslag straatnamencommissie.
Mededelingen ter vergadering
a Contact met de ambtenaar erfgoedbeleid van de gemeente Barneveld
b Stand van zaken ledenbestand
¢ Verplaatsing monument van burgemeester Nairac
d Plaatsing standbeeldbeeld Jan van Schaffelaar op vorige locatie

11. Benoeming erelid
12. Jaarverslag van de redactie



13. Rondvraag
14. Sluiting.

Pauze

Korte intro van de Lezing JALV 16 april 2026

Wie werd geboren in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw weet wat het is om op
zaterdag in de teil te gaan, om de kleren van oudere broers en zussen te moeten afdragen.
Die weet wat ‘bussie-trap’ is of ‘slierten’. En dat je je fiets (als je die al had) of je step met een
luciferdoosje, een knijper en een elastiekje kon laten klinken als een brommer. Of dat je door
trouw drie bekers melk per dag te drinken lid kon worden van de Melkbrigade, wat je zelfs
een insigne op de mouw van je jas bezorgde.

Het was een tijd van schaarste en zuinigheid, maar ook van vindingrijkheid. Met weinig
middelen wisten mensen zich te redden en kinderen zich te vermaken. En hoewel vroeger
lang niet altijd alles beter was, is praten en vertellen over vroeger vaak wel leuk. Zeker met
leeftijdsgenoten onder elkaar. Spreek het toverwoord ‘Snoepje van de week’ uit of ‘King Corn’
en bij iedereen borrelt een stroom aan herinneringen op.

Het boek Oh ja! is een verzameling (alfabetisch gerangschikte) herinneringen aan spelletjes,
belevenissen, voorwerpen, levensmiddelen en nog veel meer zaken die het leven bepaalden
in de jaren vijftig tot en met zeventig van de vorige eeuw. Auteur Rob Krabben stelde een
lezing samen met veel foto’s, video’s en geluidsfragmenten die zijn toehoorders mee terug
neemt naar die moeilijke maar mooie jaren waarin een televisietoestel een bijzonderheid was
en een telefoon nog gewoon in een hokje op straat stond.

Rob Krabben



